
Wat was je sterk en arbeidzaam,
steeds heb je 

voor iedereen klaar gestaan.
Flink was jij je hele leven,

moedig ben je tot het eind gebleven.
Je wilt dat ook wij zo flink zullen zijn,

maar het afscheid 
nemen doet zo’n pijn…

Bedroefd om het verlies maar dankbaar voor de vele mooie ja-
ren samen met hem, delen wij u mede dat op de leeftijd van 84 
jaar van ons is heengegaan, onze dierbare vader, grootvader en 
overgrootvader

JAAP VEERMAN (Thiele)
weduwnaar van Jannetje Tol

						      Eveline en Jan
						      Michelle en Klaas
  						         Jan
						      Jeffrey en Anita
						      André en Gerda
						      Charmayn, Keyana

10 september 2014
Hyacintenstraat 1
1131 HR  Volendam

Onze vader ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan 
de C.J. Conijnstraat te Volendam.
Hier kunt u vrijdag, zaterdag en zondag van 19.30 tot 20.30 uur 
afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt vrijdag en zaterdag om 19.00 uur 
voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 15 september 
om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend 
volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer 
van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

Men wordt verzocht maandag rechtstreeks naar de Vincentius-
kerk te komen.

Correspondentieadres:
Mw. Eveline Molenaar-Veerman, 

De Dijkkavel 3, 1132 JP  Volendam.


