Onverwacht en onverklaarbaar
komt ineens het stille verdriet.
Over onze wangen rollen tranen
die hopelijk niemand ziet.
Ongeremd en slecht aanvaardbaar
komt van binnenuit de pijn.
Vooral als wij ons beseffen

dat jij nooit meer bij ons zult zijn.

Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve man en
onze trotse papa

Everardus Jacobus Maria van Velden

Evert
Volendam, Edam,
28 januari 1960 10 februari 2015
Lia Jonk
Rick
Linde

Familie van Velden
Familie Jonk

Pieter Claesstraat 3
1135 HJ Edam

Evert is thuis waar u dagelijks welkom bent om afscheid van
hem te nemen van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur.

Op donderdag 12 februari om 19.00 uur zal er in de Vincentius-
kerk, Kerkepad 1 te Volendam voor hem worden gebeden.

De afscheidsplechtigheid voorafgaand aan de begrafenis vindt
plaats op zaterdag 14 februari om 10.30 uur in bovengenoemde
kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Jozef,
Jozefstraat 2 te Volendam.

Als u geen rouwkaart heeft ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.




