Bedroefd zijn wij, moeder,
want we zullen je hier

nooit meer spreken of zien,
maar wat zijn we dankbaar
dat we je zo lang

bij ons mochten hebben.
Het is een voorrecht je

als moeder te hebben gehad.
Je hebt zo veel vreugde

in ons leven gebracht en we hebben
zo veel aan je te danken.
Rust zacht lieverd.

GRIETJE MOLENAAR

weduwe van Jaap Schilder
* 24 mei 1921 t 24 maart 2014

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

24 maart 2014
Chr. van Abcoudestraat 48
1132 AD Volendam

Onze moeder is thuis. Hier kunt u dagelijks afscheid van haar
nemen van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur.

In de Vincentiuskerk te Volendam wordt woensdag en donder-
dag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 28 maart om 11.00
uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt de be-
grafenis op de R.K. begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Spaander, Haven 17 te Volendam.

Men wordt verzocht vrijdag rechtstreeks naar de Vincentius-
kerk te komen.

Liever geen bloemen.




