
 “Zo blijven dan: 
Geloof, hoop en liefde, deze drie,

maar de meeste van deze is de liefde.”
Trouwtekst van onze ouders uit 1 Korintiërs 13 vers 13

Met diepe bewondering en veel respect voor zijn wilskracht, delen wij u mede 
dat temidden van zijn kinderen rustig is ingeslapen onze dappere, zorgzame 
vader en opa

WILLEM ADRIAAN GOEDE
sinds 5 februari 2010 weduwnaar van LYDIE ANNELIESE KEMPFF

* 25 juli 1939                                                                              † 23 september 2016

 Henk en Diana
 Rowan, Sennah, Kaelyn

 Wouter en Caroline
 Ilse, Calvin

 Gerben en Karin
 Sanne, Marit, Rose

 Sietske en Simon
 Martijn, Sander, Manon.

Volendam, 23 september 2016
Reigerstraat 53.
Correspondentieadres: St. Gerardusstraat 44, 1131 HA  VOLENDAM.

Er is aan huis gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren 
op dinsdag 27 - en woensdag 28 september van 19.00 tot 21.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 29 september a.s. in de 
Grote Kerk, ingang Grote Kerkstraat 59 te Edam; aanvang 11.30 uur.
Aansluitend zal de bijzetting plaatsvinden in het familiegraf op de aldaar 
gelegen Algemene Begraafplaats.

Na afloop is er in het koordeel van de kerk nog gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten.

Wij zijn dokter Pasdeloup, alsmede de medewerkers van Evean, 
bijzonder dankbaar voor al hun steun, zorg en betrokkenheid 

gedurende de afgelopen periode.


