Als het leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

Met veel verdriet en toch ook dankbaar voor de mooie jaren, delen
wij u mede dat, op de leeftijd van 83 jaar toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, onze dierbare moeder, schoonmoeder en lieve

oma
weduwe van Cornelis Buijs
Elsa en Iwan
Lisa en Frank
Iwan
Annemieke en Jan
Donna, Lenny
28 november 2018
Kloosterhof 228

1131 GH Volendam

Onze moeder ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de
C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier kunt u vrijdag en zondag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van
haar nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt vrijdag om
19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 3 december om 10.30
uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend is er gelegenheid tot
condoleren en samenzijn in de koffiekamer van het uitvaartcentrum
bij de begraafplaats.

Men wordt verzocht maandag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk
te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.
Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:
Mw. M.J.A. Schilder-Buijs, Blauwe Baai 17, 1132 PR Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.




