
Langzaam ben je van ons weggegleden.
Elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen.
Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn.
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Trots op zijn positiviteit, enthousiasme en kracht,
maar intens verdrietig om het verlies

geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man,
vader, schoonvader en onze trotse opa

Andries Buurs
Broek in Waterland,  Volendam, 
10 oktober 1955  10 december 2020

Nel

    Nico en Suzanne
        Femke
        Fleur
        Julia

Westwal 15, 1132 AX  Volendam

Andries is thuis, alwaar geen bezoek.

Op zondagmiddag 13 december is er gelegenheid afscheid van hem 
te nemen bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam. 

In verband met alle maatregelen en beperkingen kan dit 
alleen op afspraak. U kunt een tijdsblok reserveren 

via www.vrouwenvansereen.nl/andries-buurs
Dit kan ook telefonisch op 06 - 10 369 306.

Tijdens de condoleance houden we 1,5 meter afstand van elkaar en
worden de hygiënemaatregelen nageleefd. Sereen is een publieke
binnenruimte waar het verplicht is om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten, dan vragen wij u om thuis te blijven.

Op maandag 14 december nemen we in besloten kring afscheid
van Andries in de aula van crematorium Hoorn.


