
We komen allemaal aan de beurt,
maar nu ben ik...

Hij hield van het leven,
ondeugd zijn grootste deugd.

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach om wie ik was.

Dag lieve Klaas.
Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en werkzaam leven, is 
rustig overleden, mijn man, onze vader, schoonvader en lieve 
bap

Klaas Veerman (Lut)
10-08-1941   ~   16-03-2021

echtgenoot van Wil Tol

      Pierre en Diana
           Anna en Dave
           Lynn †
      Mona en Frank
           Puck, Will

16 maart 2021
St. Nicolaashof 25
1131 GV  Volendam

Klaas ligt opgebaard in Nicodemus Uitvaartcentrum Het  
Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier kunt u 
donderdag en vrijdag van 17:00 tot 20:00 uur afscheid van 
hem nemen. 

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus  
willen we u vragen geen handen te schudden tijdens het  
condoleren en onderling genoeg afstand van elkaar te houden.
In het Mirakel is tijdens het condoleancebezoek een mond-
kapje helaas verplicht.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 20 maart om 
10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.  
Aanwezig zijn bij de uitvaartdienst is alleen mogelijk op ver-
toon van een toegangskaart.

We willen de genodigden vragen zaterdag rechtstreeks naar 
de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.
www.nicodemus.nl


