
Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,

kan men voor het sterven dankbaar zijn, 
omdat het komt als een bevrijden.

“Er is een tijd van komen
en een tijd van gaan.”

Dankbaar voor alle liefde en goede zorg die wij van hem moch-
ten ontvangen, laten wij u weten dat op de leeftijd van 78 jaar 
van ons is heengegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en super bap

JAN MOLENAAR (de Ridder)
echtgenoot van Aal Steur

						      A.M. Molenaar-Steur
						      Jan en Gina
  						         Ellen en Jerry
 						         Roy en Elise
  						         Anne
						      Afra en Kees
  						         Lisa en Wouter
  						         Cindy en Evert
						      Gerard en Yvonne
  					       	    Steffy en Gerry
  						         Julia en Wesley
  						         Loes

4 februari 2015
Kloosterbuurt 1
1131 HB  Volendam

De Ridder ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan 
de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier kunt u donderdag en 
vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt donderdag en vrijdag om 19.00 uur 
voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 7 februari om 
11.00 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt 
de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en 
samenzijn in de koffiekamer van het uitvaartcentrum bij de 
begraafplaats.

Men wordt verzocht zaterdag rechtstreeks naar de Vincentius-
kerk te komen.

Correspondentieadres:
M.A. Tol-Molenaar, Jupiterlaan 35, 1131 VE  Volendam.

Wil eenieder die geen circulaire heeft ontvangen
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


