Wat was je sterk en arbeidzaam,
steeds heb je voor

iedereen klaar gestaan.

Sterk was jij je hele leven,

moedig ben je tot het eind gebleven.
Je wilt dat ook wij

zo sterk zullen zijn,

maar het afscheid nemen

doet zo’n pijn...

“Mijn lichaam is op,
maar mijn geest is nog 18”

Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook te-
rugkijkend op zo veel fijne herinneringen, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en lieve bap

HENK KWAKMAN (Morning)
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echtgenoot van Lida Schilder
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Hilly en Jan

Bo, Jan

11 mei 2015
Jupiterlaan 38
1131 VG Volendam

Henk is thuis. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en
van 15.00 tot 21.00 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 2 te Volendam, wordt dinsdag
en woensdag om 19.00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 15 mei om 10.30
uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis
op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Het vertrek vrijdag vanaf het huisadres naar de Vincentius-
kerk is om 10.00 uur.




