Lieve papa,

Je klaagde nooit, altijd ging het goed met je.
Al was je lang niet altijd de beste en de slimste,
je was er altijd voor me en je had een groot gouden hart.
Voor altijd zal ik aan je denken en zal je er zijn,
niet hier, maar wel aan mijn zijde.

Dirkjan

het doek is gevallen
zijn muziek, uitgespeeld
de laatste adem
een aangeslagen snaar
blijft onaangeroerd
de zaal, in stilte
Jan is dood

de pijp is aan Maarten gegeven

lan To

Evert Jan Buijs

Volendam, 8 september 1956 Volendam, 12 april 2017
Dirkjan Buijs en Julie Hart

Gerda Buijs en Dick Molenaar
Tootje Molenaar

Vrienden en vriendinnen

Jan is thuis, waar dagelijks gelegenheid is om afscheid van hem te nemen van 18.00 tot
20.30 uur.

Op vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 19.30 uur wordt er in de Vincentiuskerk,
Kerkepad 1 te Volendam voor hem gebeden.

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 17 april om 13.30 uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de RK begraafplaats te Volendam.

Na de begrafenis bent u welkom in Hotel Spaander, Haven 15-19 te Volendam voor een kop
koffie.

Zeedik 1, 1135 RC Edam




