
Onder Vaders vleugels
voel ik mij gedragen als een kind
We reizen door de wereld 
op weg naar onze bestemming
Jij en ik gaan voor
Zij volgen ons in het spoor
Jaap, jij bent ons leven, ons thuis
Dank je wel voor alles wie je bent
en wat je ons hebt meegegeven
Voor altijd de jouwe...

                      Je vrouw en kinderen

Hij die er altijd voor ons was is, voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken, op de leeftijd van 62 jaar, vredig en in liefde van 
ons heengegaan. Mijn zorgzame man en onze lieve pa
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Jaap is thuis. 

Hier kunt u vrijdag, zaterdag en zondag van 16:00 tot 19:00 
uur afscheid van hem nemen. 

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus  
willen we u vragen geen handen te schudden bij het  
condoleren en onderling genoeg afstand van elkaar te houden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 8 maart 
om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. 
Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats  
aldaar.

Aanwezig zijn in de kerk tijdens de uitvaartdienst is helaas  
alleen mogelijk op vertoon toegangskaart.

Het vertrek maandag vanaf het huisadres naar de Vincentius-
kerk is om 09:50 uur.

www.nicodemus.nl


