
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje

en ieder beetje dat je sterft
‘t is vreemd, maar dat vergeet je

Het is je dikwijls ontgaan
Je zegt: “Ik ben wat moe”,

maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe

Samen hardlopen heeft ons mooie momenten doen beleven. 
Samen hardlopen heeft ons vele nieuwe vrienden gegeven. 
Hardloop vrienden, bedankt! Het heeft ons leven verrijkt.

Deze wedstrijd is verloren, de finish is bereikt.
Beste lopers, volle borst vooruit, deze meeuw slaat zijn vleugels uit.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, nemen 
wij afscheid van mijn lieve man, onze goede zorgzame vader en 
schoonvader, onze broer en zwager. Hij werd 59 jaar

Tom Mossel
echtgenoot van Carina Buijs
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						      Wendy en Sander
   						           Bailey
						      Manon en Jan

24 december 2019
Reigerstraat 45
1131 MA  Volendam

Tom ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Co-
nijnstraat 6a te Volendam.
Hier kunt u donderdag van 11:00 uur tot 12:30 uur en vrijdag van 
19:00 tot 20:00 uur afscheid van hem nemen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen, 
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


