
Wat het heden ook brengt, 
omhels het

alsof je het zelf had uitgekozen. 
Eckhart Tolle

Vol dankbaarheid voor alles wat ik in mijn leven heb gekregen, 
neem ik afscheid van mijn kinderen, kleinkinderen en familie 
en ga ik vol vertrouwen naar mijn Schepper.

Onze lieve papa en opa

JAN SMIT
Sinds 31 december 2012 weduwnaar van Alie Smit-Steur

* Volendam, 8 februari 1929            † Lisse, 9 april 2016

Jeannette en Richard
Tom en Yolanda
Evert en Emilia
    Lisa en Maarten
    Neil en Lonneke
    Arshan

Bachstraat 1
2162 VA   Lisse

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op donderdag 
14 april om 10.30 uur in de St. Agathakerk, Heereweg 273 te 
Lisse. Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rust-
plaats in het familiegraf op het kerkhof aldaar.

Jan Smit (Jan van Kop) was de oudste zoon van het gezin met 10 
kinderen. Thames Smit en Geertje Smit-Koning waren winke-
lier aan de Meerzijde 8 in Volendam en handelden onder de 
naam van moeder Smit “Gaartje van Koppie”. Deze winkel 
werd later voortgezet door de jongste zoon Bart Smit en was de 
eerste winkel van het latere speelgoedconcern met meer dan 
300 winkels in binnen en buitenland. Jan was na zijn opleiding 
aan het seminarie leraar en woonde in Lisse.


